
Nieuwsbrief Vredeskapelleke Haps 
 

 Beste mensen, 

 

Het jaar 2012 loopt ten einde en tot onze grote teleurstelling zijn we nog 
steeds niet kunnen starten met de realisatie van ons “Vredeskapelleke’  

aan de Straatkantseweg. 
Oorzaak: De gemeente Cuijk wacht nog altijd op goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, goedkeuring van het 
bestemmingsplan dat er plaatse moet gaan gelden. 

In de afgelopen maanden hebben we topoverleg gevoerd met o.a. de 

burgemeester van Cuijk, de her W. Hillenaar, en ook op ambtelijk niveau 
zijn de diplomatieke kanalen bewandeld! Tot nu toe tevergeefs! 

 

Zoals jullie uit eerdere correspondentie weten hebben we het afgelopen verschillende 
enthousiaste toezeggingen ontvangen: 

 Betty Reijs en Gerard Janssen gaan 2 prachtige 
gebrandschilderde ramen ontwerpen, waarvoor we subsidie 

hebben gekregen van het Prins Bernard Cultuurfonds. 

 Timmerbedrijf Thijssen heeft aangeboden om de kozijnen van het 
kapelletje (op maat!) te maken. 

 Van Bowie Landhorst (Henk Alders) hebben we houten balken 
voor de kap gekregen. 

 Gerda Arts gaat in 2013 met kinderen van jeugdclub Caboose straatkeien met 
inscripties ontwerpen (voor ‘walk of peace’) met medewerking van Steenfabriek 

Engels en Teun Stiphout. 
 Subsidietoezeggingen zijn er van Stichting Gemeenschapswerk Haps en 

Woningbouwvereniging Mooiland/Maasland. 

 Zoals al eerder verteld, staat de bank, die Kevin Nabuurs, Roel Thijssen en Martijn 
de Haas gemaakt hebben, al maanden te wachten om geplaatst te worden. 

 Frans v.d. Camp heeft zijn medewerking toegezegd en wil in de toekomst de kapel 
beheren. Hij onderneemt actie om een hekwerk gerealiseerd te krijgen. 

 We hebben een kaarsenleverancier. 
 Medewerking van de Dorpsraad en waarschijnlijk wordt er in 2013 aan de rand van 

het wandelbos een voetpad aangelegd vanaf de Wildsestraat naar de openbare 
begraafplaats. 

Kortom, we willen aan de slag, maar kunnen niet. 

Misschien moeten we zelfs nog zo lang wachten, zodat de 
buurt, die het provisorische kapelletje maakte voor ‘Reundje 

Hops’, dat ook in 2013 weer mag gebruiken tijdens dit 
evenement op carnavalszondag! 

Begin 2013 willen we als werkgroep toch weer een 
bijeenkomst plannen om te kijken welke zaken we nu al 

verder kunnen uitwerken. Hierbij valt o.a. te denken aan de 
definitieve plek, aan het geprojecteerde wandelpad, snoei- 

en grondwerkzaamheden, recht van opstal, 

zelfwerkzaamheid. 
 

Wij hopen dat we jullie met deze stand van zaken voldoende op de hoogte hebben 
gehouden. Graag reageren als er vragen zijn. 

 
Voor nu wensen we jullie Prettige Kerstdagen en een gezellig Oud- en Nieuwjaar. 

2013 zal toch het jaar van “Vredekapellke Haps’ moeten worden!!!! 
Bedankt voor jullie inzet tot nu toe en je weet: Nieuwe ideeën zijn altijd van harte welkom! 

 
 

Stichting Vredeskapelleke Haps, Liesbeth van Heeswijk en Pierre Arts 


