
Groen licht voor Vredeskapelleke 
 

We zijn maar wat blij dat we in deze Kersteditie van De Schakel eindelijk met mooi 

nieuws kunnen komen. 

Het heeft even geduurd voor u weer van ons hoorde.  

Dat had alles te maken met de impasse waarin we verkeerden. 

Vanuit de provincie werd er vooralsnog geen medewerking verleend 

aan de plannen voor de bouw van een Vredeskapelleke. Erg jammer, 

want de gemeente Cuijk zag juist wèl heil in onze plannen. Daar is nu 

verandering in gekomen.  

Burgemeester Wim Hillenaar heeft bemiddeld en gezocht naar mogelijkheden om 

positieve reacties vanuit de provincie te krijgen. Ik weet dat onze burgemeester het niet 

nodig vindt om in de belangstelling te staan, maar laat ik dit zeggen: zonder zijn 

(spontane) bemoeienis, zaten we nog steeds te wachten en waren we geen stap verder 

gekomen. 
 

Nu kunnen we met een gerust hart verder gaan met de uitwerking van onze ideeën voor 

de bouw van het Vredeskapelleke. De plannen zijn nagenoeg klaar, subsidiegelden zijn 

aangevraagd en in enkele gevallen reeds goedgekeurd, ideeën over de inrichting in en 

om het kapelleke zijn er volop, medewerking is door enkele mensen reeds aangeboden 

en voorbereidingen zijn getroffen voor het maken van een zogenaamd vredespad (in de 

gemeentelijke begroting is geld vrijgemaakt voor een voetpad langs het wandelpad 

waarop onze ‘walk of peace’ aan zal sluiten). 
 

We kunnen aan de slag en hebben er zin in! We zien er naar uit dat de eerste kaarsjes, 

lichtjes als teken van vrede, in het Vredeskapelleke branden.  

Uw ideeën en medewerking blijven wat ons betreft van harte welkom. 

We gaan er samen iets moois van maken! 
 

Namens stichting Vredeskapelleke Haps, 

Liesbeth van Heeswijk 

 

 


