Ontwikkelingen Vredeskapelleke

Er is de laatste zaterdagen flink gemetseld en met resultaat! Peter Geurts, Sjaak
Robben en Cel van de Besselaar kunnen samen met hun hulpen Pierre Arts en
Frans Gerrits trots zijn op hun werk. Héél veel uren werken en samen overleggen,
om de details ook aandacht te geven, hebben geresulteerd in een prachtig en
degelijk bouwwerk. Rondom de ramen en de ingang van het vredeskapelleke zien
we mooie bogen die van een iets donkerder steen gemaakt zijn. Deze staan in
fraai contrast met de rest van het kapelleke. Bovenstaande mensen verdienen
enorm veel respect. Ze hebben belangeloos tijd vrij gemaakt en werk verzet voor
de gemeenschap. Want tot in lengte van jaren zullen bezoekers van het kapelleke
een plek van vrede hebben.

Zo hebben wij ook waardering voor Schrijen/Peeters Natuursteen in Oeffelt. We
wilden een sluitsteen, die we van John Geurts hadden gekregen, gebruiken boven
de ingang van het vredeskapelleke. Die steen moest nog bewerkt worden en we
wilden er graag een tekst op. We begrepen dat het een duur grapje zou worden.
Toch hebben we heel voorzichtig Gerton Peeters van bovenstaand bedrijf gebeld
met de vraag of ie voor ons een mooie prijs wilde maken omdat we het van giften
en vrijwilligerswerk moeten hebben. Hij zei:
‘Maak maar eens een foto en laat maar eens
zien wat jullie hebben’. Nog geen 5 minuten
nadat de foto gestuurd was, kwam het
mailtje: ‘Zorg maar dat die steen hier komt,
dan komt het volgende week helemaal in orde.
Het is goed zo...” Dat zijn leuke opstekers! Bij
aflevering van de steen wilde Gerton nog kwijt
dat hij onder de indruk was van de vrijwilligers
en daarom ook graag op zijn manier zijn
steen(tje) bij wilde dragen. Zoals u op de foto
kunt zien, siert ie het kapelleke al.

Een ander mooi verhaal maakten de leden van
de metselploeg mee toen ze even aan het
schaften waren. Ene Henk Robben uit Cuijk,
roots in Haps, kwam even aan en vertelde dat
hij als stratenmaker het straatwerk rondom
het kapelleke wel voor zijn rekening wilde
nemen. Het geluk kwam zo aanvliegen.

Frans Gerrits vond bij het opruimen nog een soort van tafel die geschikt gemaakt
kan worden als offertafel voor de kaarsen. Met wat laswerk kan het een hele mooie
worden. Ook vond hij twee met de hand gesmede steunen. Met een plaat erop
komt daar het beeld op! Zoals u merkt zijn we er niet op uit om alles zo duur
mogelijk te maken. We hebben het geld er niet voor en bovendien is eenvoudig of
‘tweedehands’ vaak zeker zo mooi en waardevol.

Er komt nog veel werk op ons pad. Het dak moet er nog op, we zoeken nog een
geschikte vloer voor in het kapelleke en de afwerking in en rondom de kapel gaat
nog veel tijd en energie vergen. Daarover berichten we u zeer zeker nog.
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