VREDESKAPELLEKE IN AANBOUW

<> Zaterdag 5 oktober lag het er om 8 uur in
de morgen nog zo bij, de fundering was
gestort en aangehard.

< En dit zijn de vrijwilligers die de eerste
stenen van het Hapse Vredeskapelleke
gelegd hebben.

V.l.n.r.: Sjaak Robben, Cel v.d. Besselaar,
Frans Gerrits en Peter Geurts.



