
Vredespad in de (s)maak 
 

Vorige week heeft Gerda Arts twee keer op vakkundige wijze een workshop 
decoreren verzorgd in het gebouw 

van Caboose alwaar wij zeer 
gastvrij zijn ontvangen door Gerrie 

Oreel en Everdien Venbrux!  
 

U moet zich voorstellen dat een 
groep mensen in de leeftijd van 8 

tot 88 daar aanwezig was en zich 
vol ambitie en passie op de 

werkstukjes stortte. Ieder met zijn 

eigen gevoel, visie, hoe zo’n 
tegeltje eruit moest komen te zien.  

De meeste tegeltjes hebben een 
verhaal, die verhalen ga ik niet 

vertellen. Waarschijnlijk gaat u 
stukje bij beetje begrijpen van wat 

mensen bedoelen met hun tekeningen, woorden, kleuren, figuren en beelden als u 
over een tijdje over het Vredespad loopt.  

Over het hele pad, vanaf de 

Wildsestraat tot aan het 
vredeskapelleke, komen de tegels 

en verspreid de zogenaamde 
strooistenen, te liggen. Een 

kunstwerk met als thema ‘vrede, 
gemaakt door ‘mensen uit onze 

gemeenschap.  
Enkele foto’s geven een mooie 

impressie van de sfeer tijdens de 

workshops.  
Dank aan Gerda Arts en haar 

instructrices (Jacqueline Roelofs, 
Peet Teunissen, Claudia Barten, 

Daniëlle Thijssen en Marja de 
Bruijn) voor het welslagen van deze actie. 
 

Roozenhuys Haps maakt rozentuin 
 

Een tijdje geleden beloofde José van Het Roozenhuys dat wij wel rozen zouden 

krijgen als wij die te zijner tijd bij het kapelleke zouden willen planten.  
Dat moment om hier weer naar te vragen kwam vorige week. José reageerde heel 

loyaal: ’Natuurlijk krijgen jullie rozen. We zoeken toepasselijke uit en zullen ze ook 
voor jullie planten. En als het jullie beter uitkomt, willen we ze ook nog wel 

verzorgen!’  
Nou, dat was weer zo’n moment dat alle mooie dingen je aangedragen worden.  

We zijn even bij het kapelleke geweest om te kijken wat er nodig was en zijn uiteen 
gegaan met als laatste woorden van José: ‘Je laat maar weten wanneer we kunnen 

komen planten’. Wetende dat de rozencultuur in Nederland bij Verschuren in Haps 

begon (1904), mag er natuurlijk geen roos ontbreken bij een nieuw stukje cultuur 
in ons dorpje. 

De website al bekeken??? De moeite waard! Ga naar: www.vredeskapellekehaps.nl  
 

Namens stichting Vredeskapelleke Haps, Liesbeth van Heeswijk 

 

http://www.vredeskapellekehaps.nl/

